
Liefdevol nemen wij afscheid van 

Paul Pardon
weduwnaar van Maria Schmiddem

geboren te Bilzen op 29 juni 1931,

van ons heengegaan in Coda Hospice 

te Wuustwezel op 9 mei 2026.

Familie Paul Pardon

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Paul leeft verder in de harten van

Freddy en Annemieke Pardon - De Lie

Frederik en Anouk, Emmelien

Maurits en Lore, Fleau, Bobbie

Hendrieke en Daan

zijn zoon, schoondochter, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij nemen in beperkte kring afscheid van Paul 

op maandag 18 mei 2026 om 10u. 

Aansluitend volgt de begraving van zijn urne 

in het urnenbos op de begraafplaats Rustoord 

in Brasschaat, gelegen in de Max Hermanlei.

Zijn verdienste was dat hij meer gaf dan hij nam, 

niet meer dan hem toekwam

 en dat hij was zoals hij was.

Dankzij de bijkomende goede zorgen van 

thuishulpen Kim, Dominique en Nikki 

is Paul nog lang thuis kunnen blijven wonen.

Bijzondere dank aan het hele team van Coda 

voor de uitzonderlijke zorg, de nabijheid 

en de hartverwarmende begeleiding.

Voortleven in de harten van hen die achterblijven, 

is niet sterven.

Dom van Aken


