Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Liefdevol nemen we afscheid van

Pierre Godrie

echtgenoot van Myriam Lepeire

geboren te Antwerpen op 1 september 1958,
van ons heengegaan in Sint Augustinus te
Antwerpen op 16 april 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
fe nemen van Pierre tijdens een samenzijn op de
begraafplaats van Deurne, gelegen aan de Ruggeveldlaan

op donderdag 23 april 2026 om 11v.

Aansluitend volgt de asverstrooiing aldaar.

Familie Pierre Godrie

p.a. Rouwcentfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelijkheid om Pierre een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op
dinsdag 21 april 2026 van 18.30u tot 19u.

Hij leeft verder in de harten van

Myriam Lepeire

zijin echtgenofe

Joyce Godrie
BjornT Godrie

zijn kinderen

Yvonne en AlbertT Gyselinck - Lepeire

zijn schoonouders

neven en nichten

De families Godrie - Lepeire.

Oprechte dank aan iedereen,
die een helpende hand heeft aangeboden.




