Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven zoet.
Waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.

Liefdevol nemen wij afscheid van
de heer

Hendrik “Rik" Eysackers

echtgenoot van mevrouw Christiane Coucheir

geboren te Schoten op 12 december 1947,
zachtjes van ons heengegaan thuis, warm omringd
te Stabroek op 22 april 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen van
Rik tijdens de uvitvaartplechtigheid in Rouwcenfrum
Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen op
woensdag 6 mei 2026 om 10u30.

Samenkomst met mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u10.

Rik hield van kleur, gelieve fleurig gekleed te komen.

Zijn urne zal thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Familie Eysackers - Coucheir

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Rik leeft verder in de harten van

ziin echtgenote

Christiane Coucheir

zijn kinderen

Sabine en Dirk Eysackers - Van Antwerpen
Johan en Nancy Eysackers - Penneman

Ivan en Sofie Eysackers - Van den Broeck

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Pauline, Jitse en Savannah, Sienna, Amaya, Jay,
Alichia, Sarah, Jef, Sofie, Tuur, Ward, Yannick,

Nicky en Dilano, Seppe, Nienke, Thiemo, Warre

Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten.
De families Eysackers en Coucheir.

Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Kristel Huybrechts,
oncoloog dr. Meyskens, secretariaat oncologie,
verplegend personeel oncologische dagziekenhuis,

verplegend personeel ct-scan AZ Klina, Coda thuisverpleging

en het voltallige team van thuisverpleging ATA,
voor de goede zorgen en het warme medeleven.




