Als liiden teveel wordt en leven doet pijn,
als de last te groot is om hier nog te zijn,
dan wordt een einde een begin van een gemis,
loslaten uit liefde, hoe zwaar het ook is.

Liefdevol nemen we afscheid van

Omer Eyckmans

echtgenoot van Martine Hazen

geboren te Zandvliet op 29 november 1959,
van ons heengegaan in WZC Monnikenhof
te Berendrecht op 7 april 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Omer tijdens de uitvaartplechtfigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op vrijdag 17 april 2026 om 11u00.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf 10u40.

Zijn urne krijgt een liefdevolle plek in het huis
dat zijn thuis was.

Familie Omer Eyckmans

p.a. Rouwcentfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Omer leeft verder in de harten van
Martine Hazen

zijn echfgenote
Pierrel en Josephine Hazen - Hugens

zijn schoonouders

LudoT en Aline Kouwenbergh - Eyckmans
Peggy en Wim,
Amber en Yordi
Kristel en Alvin, Lore
JulienT Eyckmans
Mike
David
Wilfried en Carina Hazen - Verresen

zijn petekind Glenn en Naomi, Lune

zijn zus, broer, schoonbroers,
schoonzus, neven en nichten

Met dank aan Jesper en Christa van Kinoptima en
het voltallige feam van de afdeling Bonte Specht
van WZC Monnikenhof voor de hartverwarmende zorgen.




