
Liefdevol nemen wij afscheid van

de heer

Guido Aertgeerts
“gewezen ere-hoofdgriffier vredegerecht Antwerpen”

geboren te Lier op 5 maart 1950, 

zachtjes van ons heengegaan in 

WZC Hof de Beuken te Ekeren op 5 april 2026.

Wij hebben in intieme kring afscheid

genomen van Guido.

De asverstrooiing heeft plaats gevonden op de 

begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Guido leeft verder in de harten van

Florens † en Paula † Aertgeerts - Panis

zijn ouders

Gilbert † Aertgeerts

zijn broer

Diane en Georges De Bruyn - Aertgeerts

zijn zus 

en schoonbroer

De familie Aertgeerts.

Familie De Bruyn – Aertgeerts

p.a. Diane en Georges Aertgeerts - De Bruyn

Helpt Elkanderstraat 15 te 2990 Wuustwezel

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,

je hebt het meer dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Bijzondere dank aan Resi Huyssen

voor de goede zorgen en warme medeleven. 


