Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in sfralende zon.
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol nemen we afscheid van

Dieter Vanhoutte

levenspartner van Pascale Martin

geboren te Turckheim (F) op 25 juli 1944,
van ons heengegaan in ZAS Palfijn
te Merksem op 21 maart 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Dieter fijdens de uitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op donderdag 2 april 2026 om 10u.

Later volgt de tewaterlating in intieme familiekring
aan de Schelde.

Familie Dieter Vanhoutte

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelijkheid om Dieter een laatste groet

te brengen in het rouwcentrum op

vrijdag 27 maart 2026 van 17u tot 17u30.

Dieter leeft verder in de harten van

Pascale Martin

Johnny Vanhoutte

Silvia Vanhoutte en Jan Van Hekken
Benjamin Vanhoutte en Anna Boriskina
Nathalie Vanhoutte en Kenneth Goossens

Fiebe Vanhoutte en Evy Van Libergen

Familie Vanhoutte en De Clercq

Zijn trouwe viervoeters

zZijn vrouwke

zijn kinderen



