Ons bomma, ook al was ze oud van jaren,
we hebben haar steeds jong ervaren,
jong van hart en jong van geest,
haar leven is heel mooi geweest.

Liefdevol nemen we afscheid van

Mariette Evers

“Bomma”
weduwe van Jos Van Wik

geboren te Stabroek op 15 april 1941,
zachtjes van ons heengegaan in ZAS Palfijn
te Merksem op 26 maart 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid

te nemen van Mariette fijdens de uitvaartplechtigheid

in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op vrijdag 3 april 2026 om 11v.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne
in het columbarium op de begraafplaats van Hoevenen,
gelegen aan de Kerkstraat.

Familie Mariette Evers

p.a. Rouwcentfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Eris de mogelijkheid om Mariette een laatste groet
fe brengen in Rouwcentrum Rustpunt op
woensdag 1 april 2026 van 19u tot 19u30.

Mariette leeft verder in de harten van

Martine en Eric Van Wijk - Vandenweyer
Veronique en Geert
Merel
Seppe
Lotte
Siebe
Luna
Bart
Jeroen en Kathleen
Stef
Arne
Lenn
Mark en Marianne Van Wijk - Bogaerts
kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
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Boomer *

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
Haar neven en nichten.

Bijzondere dank aan haar buurman Patrick,

thuisverpleging Linda en het voltallige team van ZAS Palfiin

voor de warme zorgen en het medeleven.




