Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij van haar bezaten,
is altijid om ons heen.

Liefdevol nemen we afscheid van

Lea Celen

"Ons moeke, bomma yellow”
weduwe van Marcel Adriaenssens

geboren te Hoevenen op 25 mei 1936,
van ons heengegaan in WZC Sint-Vincentius
te Ekeren op 25 maart 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
fe nemen van Lea fij[dens de vitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op dinsdag 14 april 2026 om 10u.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing samen met
Marcel en Marc op de begraafplaats
van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.

Familie Lea Celen

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Ons moeke leeft verder in de harten van

Frans Van Gompel en Ingrid Adriaenssens
Kris Van Gompel en Kafrien Aerts
Jeroen
Paul Adriaenssens en Carine Tops
Evy Adriaenssens en Kris Vanfomme
Dieuwke
Sterre
Kim Adriaenssens
Hanne
Gilles
Lotte Adriaenssens en Jens Steppe
Thijs
Lize
Alois Van Walledael en Rena Adriaenssens
Kevin Van Wallendael en Nina De Paepe
Eppo
Glenn Van Wallendael en Ariane Van de Vyver
Hannelore
Leander
Marc Adriaenssens T

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Paul Van Hooijdonck en Ria Van Osta
haar nichtje

Bijzondere dank aan het voltallige team van
WZC Sint-Vincentius in het bijzonder het tulpenhof
voor de goede zorgen en het warme medeleven.




