Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
je hebt het meer dan moedig gedaan.

Liefdevol nemen we afscheid van

Bob Remon

“dierenvriend in hart en nieren”

echtgenoot van Liliane Van der Mast

geboren te Temse op 16 juli 1945,
van ons heengegaan in Coda Hospice
te Wuustwezel op 19 maart 2026.

Naar de wens van Bob nemen we afscheid in beperkte kring.

Liever dan bloemen en kransen een schenking aan,
Love 4 Paws Rescue, BE66 9733 4686 3243
met vermelding “Bob Remon”

Familie Bob Remon

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelikheid om Bob een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt,
Hoge Weg 115 te Hoevenen
op woensdag 25 maart 2026 van 19u tot 19u30.

Bob leeft verder in de harten van:

Liliane Van der Mast

zijn echfgenote

Werner en Evi Remon - Coenen
Anke en Marc
Bert

Nadia en Marc Remon - Dirinck
Sarah
Jason

Gonda Remon

zijn kinderen en kleinkinderen

Chuck

zijn frouwe maatje

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Remon en Van der Mast.

Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Bril, oncoloog dr. Van Pelt
en het voltallige feam van Coda Hospice voor
de warme zorgen en het medeleven.




