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Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Liefdevol nemen we afscheid van

Philomena Van Ginneken
“Mitje”

 weduwe van Frans Bogaerts 

geboren te Lillo op 27 oktober 1932,

van ons heengegaan in WZC Aalmoezenier Cuypers

te Stabroek op 19 februari 2026.

We nemen in intieme kring afscheid

van Philomena op vrijdag 27 februari 2026. 

De bomma leeft verder in de harten van:

Rosette en Marcel  Bogaerts - Bartholomeeussen

			 

	 Katrien en Yannick

		  Tiebe en Isalie

		  Mirre

Erna en Stef Bogaerts - Sleymer

	 Evelien en Jens

		  Ellis

		  Nill

	 Niek en Manon

		  ♡
	 Maike en Stijn

		  Liv

		  Juuls

		  César

haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen

We zullen je missen in kleine dingen,

al wat blijft zijn mooie herinneringen.

Bijzondere dank aan het voltallige team 

van WZC Aalmoezenier Cuypers

voor de warme zorgen en het medeleven.


