
Na een leven van liefde, zorg en aandacht 
voor allen die haar dierbaar waren,

is van ons heengegaan,

mevrouw 

Ida Engels
gesterkt door het sacrament der zieken

weduwe van de heer August Devoght

geboren te Lier op 7 maart 1941, 

van ons heengegaan thuis

te Ekeren op 23 februari 2026.

Familie Ida Engels

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Ida leeft verder in de harten van:

Ann en Dirk Devoght - Van Gils

haar dochter en schoonzoon

Emma Van Gils 

Leen Van Gils

haar kleinkinderen

Marc Van der Herten 

	 Olivier en Inge Haazen - Van der Herten 

		  Thibaut en Maxime

haar neven en nichten

De families Devoght, Engels en Van Gils.
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid

te nemen van Ida tijdens de uitvaartplechtigheid 

in de Sint-Theresiakerk, gelegen aan Waterstraat 16

te Ekeren, op woensdag 4 maart 2026 om 10u00.

Aansluitend zal de begraving plaatsvinden bij haar

echtgenoot August in het familiegraf op de begraafplaats

van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Bijzondere dank aan huisarts dr. Rob Korstanje, 

het voltallige team van Thuisverpleging Pessers,

Van Osta, Gezinszorg Villers en kinesist Eric Johnson 

voor de warme zorgen en het medeleven.

“tekening gemaakt door kleindochter Emma”


