Voke, rust nu maar.
Het is goed geweest. Je hebt je hele leven hard gewerkt.
Daarnaast stond je altijd voor iedereen klaar
om te helpen met raad en daad.
Je zorg voor ons moeke en je gezin was eindeloos.

Je kon genieten van mooie reizen en van veel kleine dingen.

Ook je grapjes zullen we nooit vergeten.

Liefdevol nemen we afscheid van
ons voke

Frans Caers

weduwnaar van Paula Gielis

geboren te Turnhout op 13 februari 1939,
van ons heengegaan in WZC Melgeshof
te Merksem op 6 februari 2026.

Wij zullen afscheid nemen van ons voke
in intieme familiekring.
Hij krijgt een liefdevolle plaats bij ons moeke
in het columbarium op de begraafplaats van Kapellen.

Familie Frans Caers
p.a. Chris of Ann
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Voke leeft verder in onze harten

Chris en Luc T Dewilde - Caers
Michiel en Karlijn

Anne en Hendrik

Ann en Peter Weyenberg - Caers
Leen
Tom
Lotte en Ignace

Lucie

De families Caers en Gielis.

Bijzondere dank aan het voltallige team,
afdeling Lundenhof van WZC Melgeshof
voor de goede zorgen en het warme medeleven.




