Groot was je werklust, sterk was je wil,
vol humor was je hart.
Man, we zien je graag.

Liefdevol nemen we afscheid van
de heer

Petrus Van Wallendael

weduwnaar van mevrouw Jeanne Van De Wiel

geboren te Hoevenen op 14 augustus 1936,

zachtjes van ons heengegaan in WZC Sint-Vincentius
te Ekeren op 11 januari 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Petrus tijldens de uvitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op donderdag 22 januari 2026 om 14u.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf 13u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing samen met de as van

zijn echtgenote Jeanne op de begraafplaats van Stabroek,

gelegen aan de Vossenveldlaan.

Familie Petrus Van Wallendael

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelijkheid om Pefrus een laatste groet
fe brengen in Rouwcentrum Rustpunt op
maandag 19 januari 2026 van 18u30 tot 19u.

Petrus leeft verder in de harten van

Alois en Rena Van Wallendael - Adriaenssens
Kevin en Nina, Eppo

Glenn en Ariane, Hannelore, Leander

zijn zoon en partner,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bijzondere dank aan de afdeling Irisheem
van WZC Sint-Vincentius voor de super zorgen
en het warme medeleven.




