NOEM mij en bevestig mijn bestaan
NOEM mij bij mijn diepste naam
Voor wie mij lief heeft

Zal ik blijven heten

Helena Oomes

Willebroek 19 april 1929 - Schilde 27 november 2025

Niets was haar vreemd. Ze beleefde de volheid van het volledige leven als:
- medestichtster en voorzitster Sasel vzw
- sfteunmoeder en toekomst van zovele kinderen in El Zaite (El Salvador)
- lerares Stella Mairis Instituut Merksem
- werkend en studerend lid van tal van culturele verenigingen,
natuurverenigingen, mensenrechtenorganisaties,
derde- en vierdewereldwerking, vredesbeweging, oecumene,
zorg voor gehandicapten, dierenrechtenorganisaties

U wordt vitgenodigd op de verrijzenisliturgie in de Kerk van de Priorij Regina Pacis,
Sint-Amelbergalei 35 te Schoten op zaterdag 13 december 2025 om 11v.

Na de liturgie volgt een receptie ter plaatse.

Haar lichaam wordt door Maria en William toevertrouwd aan de rivier naast haar geboortehuis.
Water, bron van alle leven. Zo zal Helena El Salvador bereiken.

Vanwege:
Maria Van Heuckelom
William Aragon
De families Oomes, Hellebosch, Van Heuckelom en Aragon

Bloemen noch kransen.
Wie Helena wil eren, kan dat door het onderwijsproject van Sasel vzw, haar levenswerk, te steunen.
Sasel vzw - IBAN: BES2 7895 6637 2409 - BIC: GKCCBEBB - info: www.sasel.be
Mededeling: gift ter ere van Helena

Familie Helena Oomes

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be



