Er vallen bladeren in de vijvers van mijn ziel.

Liefdevol nemen we afscheid van
de heer

1 L
=, Erik Gintelenberg

echtgenoot van mevrouw Linda Moereels

geboren te Antwerpen op 24 april 1954, zachtjes van ons heengegaan
thuis te Ekeren op 4 november 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Erik tijdens de viering in de Sint-Theresiakerk,
Waterstraat 16 te Ekeren op maandag 17 november 2025 om 10u00.
Aansluitend zal zijn urne worden begraven in de heide op de begraafplaats
van Ekeren gelegen aan de Driehoekstraat.

Er is de mogelijkheid om Erik een laatste groet te brengen in Rouwcentrum Rustpunt
op maandag 10 november 2025 van 17u tot 17u30.

Erik Gintelenberg
Dageraad, januari 2020, Noorwegen

Familie Gintelenberg en Moereels
p.a. Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Erik leeft verder in de harten van

Linda Moereels

zijn echtgenofte
Kirsten en Manuél

Lotte, Kobe
Koen en Leticia

Klaartje, Kasper
Elke en Ben

Willem, Arthur, Zoé

zijn kinderen en kleinkinderen
Gerri en Guy

kinderen en kleinkinderen
zijn schoonzus en schoonbroer
De families Gintelenberg en Moereels.

Warme dank aan oncologisch cenfrum ZAS ST.-Augustinus, huisartsen.a,
thuisverpleging Pessers, Kiné Ekeren en de vele vrienden voor de goede zorgen en
het warme medeleven.

Liever dan bloemen een gift aan de Stichting tegen Kanker op het rekeningnummer
BE45 0000 0000 8989 met mededeling Erik Gintelenberg.




