Onze papa,
wat ziin wij blij dat jij er was,
dat jij ons raad gaf,
dat je ons alles leerde,
daft je onze sfeun was.

Liefdevol nemen we afscheid van

Patrick Ameye

"onze liefste vokke, papa, poepa”

echigenoot van Annemie Neiman

geboren te Zandvliet op 1 februari 1957,
plots van ons heengegaan
thuis te Berendrecht op 9 oktober 2025.

Wij hodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
tfe nemen van Patrick tijdens de uitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 fe Hoevenen
op vrijdag 17 oktober 2025 om 11u00.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10040.

Patrick zal thuis zijn laatste rustplaats krijgen.

Familie Patrick Ameye

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Patrick leeft verder in de harten van

Annemie Neiman
ziin echigenote
Gwenny en Bjorn Docx - Baert
Julie
Liesbeth en Nicky Ameye - Calis

Maftteo en Emelie

Ramosje™ en Mylo®
zZijn kinderen, kleindochter
en bonuskieinkinderen

Lutgarde Ameye
Linda en Renaud Ameye - Merveille
Rudy en Pascale! Ameye - de Wilde
Reinhilde Ameye

Henri en Farilda Neiman - Vigeminckx
zijn zussen, broer,
schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families. Ameye - Neiman

Liever geen bloemen en kransen.

Bijzondere dank aan onze buurman Danny
voor zijn heldhaftige hulp.



