Je streed met positiviteit en kracht,
gedreven door liefde en het leven.
Tot het einde foe bleef je stralen.
Jij wilde niet weg, je wilde zo graag nog even.

Liefdevol nemen we afscheid van

Monique Vette

echtgenote van Jaco Dingemanse

geboren te Yerseke op 28 oktober 1965,
veel te vroeg van ons heengegaan,
thuis te Kapellen op 25 september 2025.

Monique heeft er voor gekozen om al haar dierbaren
nog te zien en afscheid te nemen op haar
"Borrel op het leven”. De vitvaart zal ook volgens
haar wens, in infieme familiekring zijn.

We zouden het fijn vinden als jullie samen met ons
donderdag om 10u aan Monique denken.

Monique zal thuis een liefdevol plaatsje krijgen.

Familie Dingemanse

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Monique leeft verder in de harten van

Jaco Dingemanse

haar echtgenoot

Yasmin en Wouter Dingemanse - van Lerberghe
Emiel
Marie

Floris

Jennifer Dingemanse

haar kinderen en kleinkinderen

Maxi *®

de trouwe viervoeter

Jeanine en Leo Vette - Van Dixhoorn
Michelle en Perry

Valerie en Mario

haar zus, schoonbroer en nichtjes

De families Vette en Dingemanse.




