De hemel heeft er een bourgondiér bij,
een kenner van het goede leven.
Hoewel we hem missen, vieren we het leven
dat Marc zo infens heeft geleefd.

Liefdevol nemen we afscheid van
de heer

Marc Marynissen

geboren te Antwerpen op 23 oktober 1958,
onverwacht van ons heengegaan
te Brecht op 10 september 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
fe nemen van Marc fijdens de uitvaartplechtfigheid in de
parochiekerk St.-Leonardus, Kerkstraat 9 te 2960 Brecht
op vrijdag 26 september 2025 om 10u.

Aansluitend zal de bijzetting in het urnenveld plaatsvinden
op de begraafplaats van Sint-Job-In't-Goor
gelegen aan de Kerkhofstraat.

Familie Marc Marynissen

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Marc leeft verder in de harten van:

Willy T en Irma T Marynissen - Noé

zijn ouders

Luc en Rita Marynissen - Verdickt
Stefanie en Fouad
zijn broer, schoonzus

en nicht

. 0
Minnou *

Zijn frouwe viervoeter

Zijn tantes, nonkels, neven en nichten.

De familie Marynissen.




