
Familie Louis Van Thillo

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Liefdevol nemen we afscheid van

Ludovicus Van Thillo

“De Louis”

Vriend van iedereen
Voorzitter van de Melando’s Fanclub 

 geboren te Zandvliet op 17 september 1944,

van ons heengegaan

in AZ Voorkempen te Malle op 7 augustus 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van “De Louis” tijdens de uitvaartplechtigheid 

in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen 

op zaterdag 16 augustus 2025 om 10u.

Mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u40.

Louis zal verder leven in de harten van 

 	 Irene Wils

		  zijn beste maatje

	

	 Chris en Frank (De Melando’s)

		  die in zijn leven de plaats innamen

		  van de kinderen die hij nooit heeft gehad

	 Lissa en Niels

		  die hij met heel zijn hart als 

		  zijn kleinkinderen beschouwde

Met heel veel dank aan iedereen 

die er voor Louis is geweest in goede en kwade dagen.

De regen tikt een zacht refrein,

Pure vriendschap heel dichtbij.

Het hoeft niet groot, het mag ook klein,

het hoeft alleen maar echt te zijn.

Geen streven naar wat verder lonkt,

geen hunkering naar pracht en pronk.

Tevreden met wat je bezit,

dat is geluk dat nooit ontglipt.

Nooit klagen want wat kwam, dat kwam,

het leven dragen kalm en tam.

Geen jacht naar meer, geen drift, geen strijd,

maar dankbaarheid voor ieder tijd.

Tevreden leven jaar na jaar,

het leven licht, het hart steeds klaar.

En wie hem kende, zag meteen,

Louis had het grote geluk om zich heen.


