Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in sfralende zon.
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol nemen we afscheid van Annie leeft verder in de harten van:

Mevrouw )
Luc T Marcaillou

Annie \/Gn der Cruyssen en kinderen

Patrick en Fatiha Marcaillou - Baali

weduwe van de heer Christian Marcaillou en kinderen
geboren te Antwerpen op 8 februari 1940 Alain en Sandrine Marcaillou - Titsaoui
en zachfjes van ons heengegaan in zoon Anthony en Rowena, en kleinzoon Alessio
AZ Klina te Brasschaat op 10 juli 2025.
Ingrid en Marc Marcaillou - De Weirdt

Billy
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid

Christine en Ronny Marcaillou - Vermaelen
te nemen van Annie tijdens de uitvaartplechtigheid

in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen zoon Gianni
op donderdag 17 juli 2025 om 11u. haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de Haar neven en nichten.
begraafplaats van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat. De families Marcaillou en Van der Cruyssen.

Familie Van der Cruyssen - Marcaillou
p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be




