't Verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
We voelden mee zijn stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar freuren niet.

Liefdevol nemen we afscheid van

Gilbert Van de Moorter

“De Gibbe”
echtgenoot van Christianne Verhaegen

geboren te Deurne op 13 november 1948,
zachtjes van ons heengegaan

in WZC Hof De Beuken te Ekeren op 28 april 2025.

Op vraag van Gilbert wordt er in gezinsverband
afscheid genomen.

Zijn urne krijgt thuis een liefdevolle plek.

Familie Van de Moorter

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Groot was je werklust,
sterk was je wil, vol humor was je hart.
Bompa, we zien je graag.

Gilbert leeft verder in de harten van

Christianne Verhaegen

zijn echtgenote

Peggy en Gert Van de Moorter - Sneijders

zijn dochter en schoonzoon

Steffi Sneijders

zijn kleindochter

Pippa

zijn frouwe viervoeter

Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. De Lendtdecker en
het voltallige team van het WZC Hof De Beuken,
met uitzonderlijke dank voor het feam van Vliet A,
voor de goede zorgen en om er voor ons als familie
een warme thuis van te maken.



