Liefdevol nemen we afscheid van

Liesje Daeyaert

geboren te Antwerpen op 5 februari 1948,
van ons heengegaan in WZC Hof De Beuken
te Ekeren op 3 mei 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen
van Liesje op de begraafplaats van Ekeren,
gelegen aan de Driehoekstraat 237
op dinsdag 20 mei 2025 om 14 vur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing.

Familie Liesje Daeyaert

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Bewandeld gevierd geleefd
Gelachen gehouden gestreefd
Maar wat als het leven je lichaam niet alles meer geeft?
Geknuffeld gekoesterd gekust
Gehuild gemist gesust
Zo dapper vind jij nu
Voor altijd
Rust

Liesje leeft verder in de harten van allen
die van ver of nabij haar leven deelden.

Bijzondere dank aan het voltallige tfeam van
WZC Hof De Beuken voor de goede zorgen
en het warme medeleven.



