
Mike 
Wils

“Papa van Elise”

Steeds z’n eigen 
weg gezocht,
steeds z’n eigen 
weg gevonden.
Nu ook vond hij z’n weg
naar de bevrijdende rust.

Wat zeg je bij het afscheid van je zoon 
die je nooit meer gaat zien?

Ik hou van je? Het beste?
Ik heb je lief? 
Heel misschien vind ik de juiste woorden nog niet. 
Of is wat ik je wil zeggen niet in woorden te vertalen.
Rust zacht? Je was de beste?
Ik ga je missen, elke dag?

Of zeggen mijn tranen genoeg
Wanneer ik nog één keer naar je lach.

Mike Wils
“Papa van Elise”

° 30 oktober 1990   -   † 22 april 2025

Familie Mike Wils 

p.a. Rouwcentrum Rustpunt Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Mike tijdens de uitvaartplechtigheid in Rouwcentrum Rustpunt, 
Hoge Weg 115 te Hoevenen op vrijdag 2 mei 2025 om 10u30.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren vanaf 10u.

De urne van Mike zal thuis bij zijn mama een mooie plaats krijgen. 

Mike leeft verder in de harten van: 

zijn dochter 

 Elise Wils

zijn ouders 

 Conny en Marc Thys - Van Roie

 Peter en Kristel Wils - De Prycker

zijn broer en schoonzus

 Steve en Marijke Wils - Van Aerden

zijn grootouders, tantes, nonkels, neven en nichten

zijn trouwe viervoeter

 Yego  Oprechte dank aan dr. Elisabeth Bril 
voor de goede zorgen en het warme medeleven. 

Er is de mogelijkheid om Mike een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op
dinsdag 29 april 2025 van 19u tot 19u30.


