De kaars leek bijna eindeloos,
maar is nu stil gedoofd.
Een leven lang zorgzaam geweest,
gegeven en altijd klaargestaan

en nog zoveel mooie dingen vulden haar bestaan.

Het zijn herinneringen aan Julia
die afscheid van ons nam.

Liefdevol nemen we afscheid van

TJulid Van Beeck

weduwe van Julien Guns

geboren te Stabroek op 3 december 1928,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Aalmoezenier Cuypers
te Stabroek op 12 april 2025.

We nemen in intieme kring afscheid van Julia.

Familie Van Beeck - Guns

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be



