We ziin bij jou gebleven tot aan de rand van het licht
en dan hebben we je losgelaten...

Liefdevolle herinnering aan

Hermine Ongena
‘ons bonneke’

Weduwe van de heer Leon Monsieur

Geboren te Schoten op 13 okfober 1929.

Zachtjes van ons heengegaan in
WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 23 april 2025.

Op uitdrukkelijke wens van Hermine werd er in infieme kring afscheid genomen.

Familie Hermine Ongena
p.a. Rouwcentfrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Ze leeft verder in de harten van

Hilde en Eric Monsieur - Van de Laar
Dirk en Marilyn Monsieur - Laureano
haar kinderen
Maarten en Gabriélle Van de Laar - Boder
Ellie
Anneleen en Joachim Van de Laar - De Coninck
Olivia en Emilia
Dieter Monsieur
Mauro Monsieur
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Florine T Ongena
Erna Ongena
haar zussen
De families Ongena, Monsieur en Van de Laar.

Bijzondere dank aan het personeel en de vrijwilligers van
WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek en haar huisarts Dr. Huybrechts
voor de goede zorgen en het warme medeleven.



