Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol nemen we afscheid van

Willy Meseure

echtgenoot van Frieda Bastiaanse

geboren te Kapellen op 23 april 1940,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Zonnewende
te Kapellen op 17 april 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Willy tijdens de uitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen

op zaterdag 3 mei 2025 om 11v.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10u40.

Zijn urne krijgt een liefdevolle plek in het huis
dat altijd zijn thuis was.

Familie Willy Meseure

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Eris de mogelikheid om Willy een laatste groet
fe brengen in Rouwcentrum Rustpunt op
vrijdag 25 april 2025 van 18u30 ot 19u.

Willy leeft verder in de harfen van

Frieda Bastiaanse

zijn echfgenote

Frank en Christiane Meseure - Van Hoof

zijn zoon en schoondochter

Lissa en Niels Meseure - Porter

zijn kleindochter en haar echtgenoot

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan zijn huisarts dr. M. Weyns en het ganse team
van de afdeling Gladiool van WZC Zonnewende voor de
foegewijde zorgen en oprechte steun.




