Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen,
al wat waard is om nooit te vergeten.

Liefdevol nemen we afscheid van

Stanny Meir

“de vake”

echtgenoot van Lydie Missuwe

geboren te Ekeren op 27 Maart 1939,
zachtjes van ons heengegaan in AZ Klina
te Brasschaat op 2 april 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Stanny tijldens de uitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op vrijdag 11 april 2025 om 10u.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.

Stanny leeft verder in de harten van:
zijn echtgenote
Lydie Missuwe
zijn kinderen
Daisy en Benny Meir - De Laet
Zijn klein- en achterkleinkinderen
Joni en Sven Lenaerts - Ceulemans
Lore, Tibe, Tjorven
Nick en Katelijne De Laet - Impens
zijn broers en schoonzussen
Roger en Berenice Meir - Thys
Pierre 1 en Helena Meir - Peiffer
zijn nichten en hun gezin
Vicky en Serge Meir - Denys
Elies, Rian

Brigitte Meir

De families Meir en Missuwe

Familie Stanny Meir
p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Bijzondere dank aan huisartsenpraktijk Driesprong,
het team van Lindenhof, dr. Govaert en

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

het voltallige team van inwendige 4 van AZ Klina
voor de goede zorgen en het warme medeleven.




