
Familie Erik Mous

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Liefdevol nemen we afscheid van

Erik Mous

liefste man, papa en opa

 geboren te Kapellen op 15 september 1954  

van ons heengegaan in PE De Lotus

te Brasschaat op 5 maart 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van Erik tijdens een samen zijn op

de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan 

de Driehoekstraat op donderdag 13 maart 2025 om 14u.  

Aansluitend volgt de bijzetting van zijn urne in het urnenveld.

Erik zal voor altijd in het hart blijven van:

Martine Leers

 zijn vrouw

Lindsey Mous

Kenny en Elisabeth Mous - Goossens 

 Louis, Liam

 zijn kinderen en kleinkinderen

Gène en Annie Poelmans - Leers

Staf Leers

Luc en Rita Verhulst - Leers

Guido en Jozefina Notelteirs - Bots

zijn schoonfamilie

Zijn neven en nichten, achterneven en achternichten.

Bijzondere dank aan dr Verbuyst en team, dr Stijn Matthysen, 

Thuisverpleging AmiCare, het voltallige team van 

PE De Lotus en apotheek Warlop voor de goede zorgen 

en het warme medeleven.

Ik ben zo moe na deze lange reis. 

Al wat ik vraag is een rustige slaap

en dromen over hen die ik liefheb.

Liever dan bloemen en kransen een schenking 

aan Kom op tegen Kanker, 

IBAN BE45 0000 0000 8989

met vermelding van “In Memorian Erik Mous”.

vergeet-mij-nietje


