Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar niet meer echt herkent.
Als je toch blijft strijiden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.

Liefdevol nemen we afscheid van Lizette leeft verder in de harten van
Mevrouw

Rudi en Peggy Bouckaert - Campo

LizeTTe Fre d e riC kx Dirk en Inge Bouckaert - Blommaerts

haar kinderen
weduwe van de heer Norbert Bouckaert Joyce en Tim Baert - Vandendriessche
Emiel
geboren te Antwerpen op 3 juni 1942, Paulien
zachtjes van ons heengegaan in WZC Monnikenhof
te Berendrecht 19 januari 2025. haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Wij nemen in intieme kring afscheid van Lizette. Bijzondere dank aan het zorgend personeel van de afdeling

Grauwe Gans van het WZC Monnikenhof
voor de goede zorgen die ze Lizette hebben gegeven.

Familie Frederickx - Bouckaert

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be



