Er is een stukje kwijt, ik ben niet meer compleet.

Het gaat juist om dat deel, wat er het meest toe deed.

Dat stuk had ik van jou, het beste wat ik kreeg,
en nu je bent verdwenen voel ik me triest en leeg.

Liefdevol nemen we afscheid van
de heer

Marcel Casneuf

echtgenoot van mevrouw Francine Daems

geboren te Gent op 26 februari 1944,
zachtjes van ons heengegaan in Coda Hospice
te Wuustwezel op 9 januari 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Marcel tijldens de uvitvaartplechtigheid in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen

op vrijdag 17 januari 2025 om 11vu.

Zijn urne zal thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Familie Casneuf - Daems

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Marcel leeft verder in de harten van:

Francine Daems
zijn echtgenote
Kira
zijn tfrouwe viervoeter

Rudi en Miek Casneuf - Vercammen
Roel en Anne-France Dilissen - Vliegen
Vik, Jef
Ward en Evi Dilissen - Janssens
Sem, Finn
zijn zoon, schoondochter,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jacqueline T en Norbert T Daems - Verhaert
Walter
Luc en Danielle
Nick
zijn schoonzus, schoonbroer,
neven en achterneef

De families Casneuf, Daems, Van de Velde en Vermeylen.

Bijzondere dank aan het voltallige team
van Coda Hospice voor de goede zorgen
en het warme medeleven.

Liever dan bloemen een gift aan Coda Wuustwezel
op het rekeningnummer BE40 7331 2621 0063
met mededeling Marcel Casneuf.



