Nog steeds dezelfde handen en die glimlach op je mond
maar jouw vertrouwde blik vervaagde
toen je de woorden niet meer vond
en we legden onze liefde als een deken over je heen
zodat je voelde wat er was, foen wat je wist verdween.

(koesterkaartjes)

Liefdevol nemen we afscheid van

Joanna Willemsen

Jeanneke

weduwe van Frans Simons
geboren te Wuustwezel op 21 september 1931,

zachtjes van ons heengegaan thuis
te Kalmthout op 17 december 2024.

Wij nemen in beperkte familiekring afscheid
van haar op maandag 23 december 2024.

Zij zal te ruste worden gelegd in het familiegraf

op de begraafplaats van Achterbroek (Kalmthout),

gelegen aan de Kalmthoutsesteenweg.

Familie Joanna Willemsen

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Zij leeft verder in de harten van:

Fons Simons
Tinne en Glenn, Hanne, Rune
Dieter en Eveline, Eloise, Axelle

Gust en Agnes Simons - Pinseel

Paula Simons
Ruben

Jos en Magd Dejongh - Simons
Jolien en Jeroen, ©
Lennerd

Jan Simons

Dirk en Hilde Van Hoof - Simons
Lander en Katelijne, Thieu, Theo
Annelore en Daan
haar kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. Van Landeghem,
de thuisverpleegkundigen van Cum Cordis en
het voltallige feam van Dagopvang De Maatjes
voor de goede zorgen en het warme medeleven.




