Waarom al dat wachten, waarom al die pijn? Jij wilde niet weg,
je wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder, maar ... je verloor dit gevecht.

Liefdevol nemen we afscheid van
de heer

Alex Wens

“Vake"

weduwnaar van mevrouw Frieda Stynen

geboren te Hoevenen op 12 april 1933,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Villa ter Molen
te Stabroek op 4 december 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
fe nemen van Alex fijdens de afscheidsdienst in
Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op maandag 16 december 2024 om 10u.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
bij moeke op de begraafplaats van Hoevenen,
gelegen aan de Kerkstraat.

Familie Wens - Stynen

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Alex leeft verder in de harten van:

Marc en Claudia Wens - Averens
zijn zoon en partner
Cliff Wens
Len, Liv
Sus
zijn kleinzoon en oogappels
Linda en John De Weirdt - Mylemans
mama van Cliff
Vanessa De Windt

mama van de achterkleinkinderen

Wiske T Duymelinck

zijn levensgezel

De families Wens en Stynen.
Zijn neven en nichten.

Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Stijn Mennes,
het Wit-Gele kruis en het voltallige feam van
WZC Zonnewende voor de warme zorgen en het medeleven.




