Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol nemen wij afscheid van

Maria Van Dijck

weduwe van Fred Verboven

geboren te Ekeren op 2 november 1935,
van ons heengegaan in WZC Sint-Vincentius
te Ekeren op 30 november 2024.

Wij nodigen jullie vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van haar tijldens de vitvaartplechtigheid
in de parochiekerk Sint-Theresia te Ekeren,
gelegen aan de Waterstraat,
op zaterdag 14 december 2024 om 11u.

Haar urne krijgt thuis een plaatsje.

Familie Maria Van Dijck

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelikheid om Maria een laatste groet
te brengen in Rouwcentfrum Rustpunt op
donderdag 5 december 2024 van 18u30 tot 19u.

Zij leeft verder in de harten van:

haar kinderen

Ivo en Karin Bastiaensen - Verboven
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Geert en Nathalie Hellemans - Bastiaensen

Jarne, Elise, Lenthe

Florin en Ellen Chirla - Bastiaensen

Tristan, Rowan

Senne en Annick Severins - Bastiaensen

Felien

Johnny en Caroline Janssen - Bastiaensen

haar broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

Bijzondere dank aan haar huisarts Tessa Mortelmans en
het voltallige team van WZC Sint-Vincentius
voor de toegewijde zorgen en steun.




