Ons moeke, ook al was ze oud van jaren,
we hebben haar steeds jong ervaren,
jong van hart en jong van geest,
haar leven is heel mooi geweest.

Liefdevol nemen we afscheid van

Elsa Janssens

“Moeke”

weduwe van Stan Van Broekhoven

geboren te Berendrecht op 14 april 1928,
zachtjes van ons heengegaan in ZAS Cadix
te Antwerpen op 3 december 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van haar tijdens de afscheidsviering
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op dinsdag 10 december 2024 om 15u.

Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren vanaf 14u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat.

Familie Elsa Janssens

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Eris de mogelikheid om moeke een laatste groet
te brengen na een telefonische afspraak
op het nummer 03 501 00 02.

Moeke leeft verder in de harten van:

haar dochter

Rosette Van Broekhoven

haar kleindochter

Els Struyf en Marc Pannekoek

haar achterkleinzoon en oogappel

Ward Pannekoek

de zoon van haar geliefde zus

Roger Douws en Dany De Kock

haar schoonbroer, neven en nichten.

Een bijzondere dank aan iedereen van de thuisverpleging
voor de goede zorgen en aan alle buren
die elke dag voor haar klaarstonden.




