Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar niet meer echt herkent.
Als je toch blijft strijiden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.

Liefdevol nemen we afscheid van
Mmevrouw

Melanie van der Heyden

weduwe van de heer Frans Van Dorst

geboren te Berendrecht op 30 oktober 1933,
zachtjes van ons heengegaan, omringd door
haar familie in WZC Aalmoezenier Cuypers
te Stabroek op 19 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
fe nemen van Melanie tijJdens de afscheidsviering
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen

op woensdag 27 november 2024 om 10u.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Berendrecht, Schouwvegerstraat.

Familie Melanie van der Heyden
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Melanie leeft verder in de harten van:

Jean en Godelieve Van Dorst - Gabriéls
Bart en Vanessa
Aukje

Willy en Liliane Soetewey - Van Dorst
Kevin en Caroline
Jayden
Kenny en Isabelle
Ella
Finn
Lenn

haar kinderen en kleinkinderen

De families van der Heyden - Van Dorst.

Bijzondere dank aan het voltallige feam van
WZC Aalmoezenier Cuypers
voor de toegewijde zorgen en het medeleven.




