Ons moeke, ook al was ze oud van jaren,
we hebben haar steeds jong ervaren,
jong van hart en jong van geest,
haar leven is heel mooi geweest.

Liefdevol nemen wij afscheid van

Margrietje Lievens

weduwe van Rik Goris

geboren te Borgerhout op 29 januari 1936,
zachtjes van ons heengegaan thuis, omringd door haar
dierbaren te Ekeren op 14 november 2024.

Wij nodigen jullie vriendelijk uit om samen met ons terug
te blikken op Margrietje haar leven tijdens het
herdenkingsmoment in Rouwcentrum Rusfpunt,
Hoge Weg 115 te Hoevenen op
vrijdag 22 november 2024 om 10u30.

Aansluitend zal haar urne thuis een liefdevolle plaats krijgen.

Familie Margrietje Lievens

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelijkheid om Margrietje een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt
op woensdag 20 november van 19u tot 19u30.

Margrietje leeft verder in de harten van:

Marc en Ron Goris - van Zanten

* Mona & Lisa

Ingrid en Tony Goris - Joosen
Wendy en Mohamed
en kinderen
Mandy en Arne
en kinderen

Nick en Andrea

haar kinderen en kleinkinderen

De families Lievens en Goris.

Bijzondere dank aan Kris, Ellen, Nadia, Lien en Tina van de
dagopvang Sint-Vincentius waar Margriefje een geweldige
tijld heeft gehad. We bedanken ook Ann en Slham voor de
hartverwarmende zorgen en steun. En in het bijzonder heel
veel dank aan Peter haar frouwe chauffeur. Haar huisartsen

dr. Ann Bernaerts en dr. Aarnout Van De Kieboom.



