Eris geen dood. Mensen sterven alleen als we ze vergeten.

Als je aan me blijfft denken zal ik altijd bij je zijn.

Liefdevol nemen we afscheid van

Jan Kersten

”

“familieman en grote dierenvriend

echtgenoot van Liliane Van Stappen

geboren te Wilrijk op 29 november 1951 en plots ons verlaten

in ZNA Jan Palfijin te Merksem op 8 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Jan tijldens de afscheidsviering
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op maandag 18 november 2024 om 11vu.

Liever geen zwarte kledij maar fleurig zoals Jan was.

Jan gaat met ons terug mee naar huis.

Familie Kersten - Van Stappen

p.a. Rouwcentfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelikheid om Jan een laatste groet
fe brengen in Rouwcenfrum Rustpunt
op donderdag 14 november van 19u tot 19u30.

Dit melden u:

zijn grote schat

Liliane Van Stappen

zijn kinderen en kleinkinderen
Annick en Dirk Kersten - Dockx
Nikita, llya, Nikolai, Yelena, Elien, Nona
Julien Kersten

Thomas Kersten

zijn zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers
Jos en Gerda De Decker - Hombroeckx
Fred en Vera Verdickt - De Bruyn
Myriam en Alain Kersten - De Greef
Anne-Marie en Georges Kersten - Brun

Greet en Luc Van Stappen - Rogiers

Zijn neven en nichten.

Ziin oogappel Juleke *, de poezen, zijin eendje en de kippen.



