
Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen.

Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering 

in stille vreugde.

Liefdevol nemen we afscheid van

Maria (Mippe - Micky) Volant

Echtgenote van Gustave Cauwe (†)

Geboren te Ekeren op 5 april 1931

Zacht van ons heengegaan op 1 oktober 2024

We hebben afscheid genomen in intieme kring op 

woensdag 9 oktober 2024.

Rustpunt BegRafenissen - geRt VeRhaeRt

www.geRtVeRhaeRt.Be - 03 501 00 02

Dit melden u
Haar dochters Anne, Mieke, Bieke en Christine
Haar schoonzoon Geert
Haar kleindochters en hun partners Karen en Ellen, Jan-Philip en Stef
Haar achterkleinzoontje Samuel
Haar zus en schoonzus Maddy en Monique
De families Volant en Cauwe.

Lieve mama, Met veel verdriet maar vooral ook met heel veel dankbaarheid nemen we afscheid van jou in dit leven. 
Je was en blijft een inspirerend voorbeeld voor ons. Heel dapper en strijdvaardig heb je de stormen van je leven het hoofd 
geboden.  Toen je 18 jaar geleden geveld werd door een zware ziekte heb je niet opgegeven maar heb je, al was het niet 
zonder slag of stoot, het mooie en het goede aanvaard dat het leven je nog te bieden had.  Je kon genieten van de fijne 
dingen van het leven, familie en vrienden die langskwamen, je kruiswoordraadsels en puzzels, de aperitief in het weekend, 
een lekker glaasje champagne of een bezoekje aan het restaurant, …  Robbedoes, je totem bij de gidsen paste bij je.
Je was erg geestdriftig, energiek, gedreven, speels, emancipatief, soms haantje de voorste, altijd met een warm en open 
hart en handen voor anderen.  Door heel je leven waren je vrijgevigheid, je bereidheid om te helpen en bij te springen, 
je inzet voor het goede doel, je loyaliteit en trouw groot. Mensen konden op je rekenen. Je geloof leidde je door het le-
ven. Je maakte graag plezier. De actualiteit volgde je op de voet. Je goede geheugen overklaste dat van ons gevieren 
gemakkelijk.  Je laat een lege plek achter aan de tafel, maar behoudt een warme plek in ons hart.  
Samen met papa heb jij ons alle vier een warme thuis geboden. Van daaruit konden wij onze levensreis met vertrouwen  

en betrokkenheid op anderen aanvangen. Daar kunnen we jullie niet genoeg voor danken. Rust in vrede! 


