Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol nemen we afscheid van

Erik Stevens

echtgenoot van Suzanne Eyzermans

geboren te Schoten op 28 juni 1958 en
zachtjes ingeslapen in ZNA Cadix
te Antwerpen op 9 oktober 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Erik op woensdag 16 okiober 2024 om 11u
tijidens een samenkomst op de begraafplaats
van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat,
alwaar de asverstrooiing plaatsvindt.

Wij nodigen u tevens vriendelijk uit op de herdenkingslezing

op zaterdag 19 oktober 2024 om 11u in de Koninkrijkszaal
van Jehovah's Getuigen, Augustijnsdreef 3 te Kalmthout.

De herdenkingslezing kan ook gevolgd worden via Zoom:
https://zoom.us/j/59306278332pwd=YUdGTWZGMEVhQ1Q1aHdISHhGVVJ2UT09

Bescherm mij, God, want bij u heb ik mijn toeviucht gezocht.
(Psalm 16:1)

Erik leeft verder in de harten van:

Suzanne Eyzermans
Karen
ziin echtgenote en dochter

Francois Stevens en Linda Poeck
Kim
Yves
zijn broer, schoonzus,
neef en nicht

Greta Moorthamer
zijn schoonmoeder

Guy Eyzermans
Christel en Diederik Eyzermans - Bruyneels
Inez
zijn schoonbroers,
schoonzus en nicht

Bijzondere dank aan dr. Dutré, dr. Granacher en
het voltallige team van ZNA Cadix voor de warme zorgen
waarmee ze Erik hebben omringd.

Familie Erik Stevens

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 fe 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be




