Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar niet meer echt herkent.

Als je toch blijft strijiden om bij ons te leven,

dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.

Ria de Ruyter

weduwe van Cois Backeljau

geboren te Princenhage op 4 november 1931,
stilletjes van ons heengegaan in WZC De Bijster

te Essen op 7 september 2024.

De afscheidsviering van Ria en de asverstrooiing
op de begraafplaats van Kapellen Cenfrum

vinden plaats in intieme familiekring.

Dit melden u:

Robby Backeljau
Rudy en Herlinde Backeljau - Van Even
Jelke en Gerry
Finn

Silke en Katelijne

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Bijzondere dank aan het voltallige team van
afdeling Rozenmoer van WZC De Bijster

voor de goede zorgen en het warme medeleven.




