Als ik doodga, begraaf me dan niet
Verstik me niet onder een zware steen
Maar laat me de kans om vrij te zijn
En te gaan over de grenzen van de dood
Mee met de wind als de vogels in de groene natuur

Met bloemen die ik bewonderde tijdens mijn leven

Als een bloem, zo is het leven, ‘t begin is teer en klein

De één die bloeit uitbundig, d’ander geurt heel fijn

Sommige bloemen blijven lang, weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke je behoort, dat is ‘'t geheim van het leven

Liefdevolle herinnering aan

lvonne Schenck

weduwe van Paul Jorissen

geboren op 31 januari 1938,
zachtjes van ons heengegaan op 12 september 2024.

Op 19 september 2024 namen wij in infieme kring afscheid.

Ma van
Lizzy en Theo Jorissen - Hendrickx

Rudy en Chris Jorissen - Cleeren

Bomma van
Julie en Gert Hendrickx - Van Dyck
Jill en Jaimie Jorissen - Benoy, ©

Megg en Elias Jorissen - Mangelschots

De families Schenck, Jorissen en Van de Velde

Familie Jorissen - Hendrickx
p.a. Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be



