
Liefdevol nemen wij afscheid van 

mevrouw

Mia Robeyns
“lid van Samana”

echtgenote van de heer Jean Vanbegin

geboren te Antwerpen op 29 september 1941, 

zachtjes van ons heengegaan in WZC Sint-Vincentius

te Ekeren op 27 september 2024.

Familie Vanbegin - Robeyns

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Mia leeft verder in de harten van:

Jean Vanbegin

haar echtgenoot

Wim en Ingrid Doms - Vanbegin

 Charlotte

 Margot †

 Jolien

Guido en Ilse Verbeeke - Vanbegin 

 Dorien

 Lies

Geert en Marijke Vanherck - Vanbegin

 Hanne

Glen en Kristien Molenberghs - Vanbegin

 Bo

 Seb

haar dochters,

 schoonzonen en kleinkinderen

Haar zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Robeyns en Vanbegin.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid

te nemen van Mia tijdens de uitvaartdienst 

in de Sint-Theresiakerk, Waterstraat 16 te Ekeren

op vrijdag 4 oktober 2024 om 10u.

Mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend zal de begraving plaatsvinden op de

begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Herinner mij in de stralende zon

hoe ik was toen ik alles nog kon

Er is de mogelijkheid om Mia een laatste groet  

te brengen in Rouwcentrum Rustpunt  

op woensdag 2 oktober van 18u30 tot 19u.

Dank aan het voltallige team van WZC Sint-Vincentius,

in het bijzonder de afdeling Klaproosveld voor

de goede zorgen en het warme medeleven.


