Dré Van Dijck

8 mei 1956 - 9 september 2024

Niet meer jouw sterke armen om me heen,

zonder jou voel ik me echt verdomd alleen.

Aan het verleden denk ik met brede glimlach,

maar met tranen in mijn ogen aan de volgende dag.
Ik koester elk mooi en bijzonder moment.

Ben dankbaar dat wij daarvan zoveel hebben gekend.

Altijd samen, nooit alleen. Onafscheidelijk. Samen één.

Liefdevol nemen we afscheid van

Dré Van Dijck

partner van Magda Balemans

geboren te Antwerpen op 8 mei 1956,

zachtjes van ons heengegaan in ZAS Jan Palfijn te Merksem op 9 september 2024.

Wij nemen afscheid van Dré in intfieme kring op de begraafplaats van Ekeren,
waar de asverstrooiing zal plaatsvinden.

Er is de mogelijkheid om Dré een laatste groet te brengen
in Rouwcentrum Rustpunt op donderdag 12 september van 16u tot 16u30.

Dré leeft verder in de harten van:

Gustaaf en Maria T Van Boeckel - De Laet

Magda Balemans

Elke Van Dijck
Ferre, Jorre

Glen en Sandra Van Dijck - Struyf
Elize

Dave en Wendy Wené - Van Hauwenis
Vincent, Gilles
lan en Shana Lenaers - Van Hooydonk

Brave

Ingrid

zijn ouders

zijn partner

zijn kinderen en kleinkinderen
. . ¥,
zijn frouwe viervoeter™

zijn zus

Familie Dré Van Dijck, p.a. Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be



