Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Liefdevol nemen wij afscheid van
de heer

Patrick Deroeck

echtgenoot van mevrouw Karin T'Seyen

geboren te Gent op 30 oktober 1955,
zachtjes van ons heengegaan in PE De Lotus
te Brasschaat op 13 september 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Patrick fijdens de uitvaartplechtigheid
in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 fe Hoevenen
op donderdag 26 september 2024 om 11v.

Aansluitend zal zijn urne thuis een plaatsje krijgen.

Familie Deroeck - T'Seyen

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is de mogelikheid om Patrick een laatste groet
te brengen in Rouwcenfrum Rustpunt
op vrijdag 20 september van 14u tot 14u30.

Patrick leeft verder in de harten van:

Karin T'Seyen
zijn echtgenote
Vanessa Deroeck
Kristof en Ann Dezitter - Fret
Elise
Cédric Derzitter
zijn kinderen, schoondochter
en kleindochter
Frank en Patricia Walraevens - Dujardin
hun dochter
Linda en Eric Walraevens - Delbecq
hun zoon

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.
De families Deroeck - T'Seyen.

Bijzondere dank aan Julie en Jennifer van Het Verpleeghuis
en het voltallige team van PE De Lotus en UZA
voor de goede zorgen en het warme medeleven.
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