Waarom al dat wachten, waarom al die pijn?
Jij wilde niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar ... je verloor dit gevecht.

Liefdevol nemen we afscheid van

Gwenny Van neylen

frouwe Club Brugge fan

geboren te Blankenberge op 24 juli 1971,
zachtjes ingeslapen in ZNA Jan Palfiin
te Merksem op 1 augustus 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Gwenny fijldens de vitvaartplechtigheid
in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen,
op zaterdag 10 augustus 2024 om 11 uur.
Mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u30.

Dresscode blauw en zwart, met de link naar Club Brugge.

Haar urne krijgt thuis een liefdevolle plaats.

Liever geen bloemen of kransen.

Familie Gwenny Van neylen

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Eris de mogelikheid om Gwenny een laatste groet
te brengen in Rouwcentrum Rustpunt
op donderdag 8 augustus van 18u30 tot 19u.

Zij leeft verder in de harten van:

haar dochter
Gillian Van neylen

haar ouders
Gerard en Maria Van neylen - Verbist

haar broer en zussen
Els en Luc Van neylen - Wilssens
Sandra en Johnny Van neylen - Smets
Heidi en Dirk Van neylen - Geudens
Davina en Andy Van neylen - Cant
Laurent en Kim Van neylen - Uyt Den Houwen

haar neven en nichten
Jimmy en Tessa, Laura, Steffi en Christophe,
Shanty en Mike, Tessa en Brecht, Dina en Dylan,
Bryan, Kane, Alana, Dean, Shawn.

haar metekind
Yoni

hartendiefjes van tante verwennie
Toby, Arthur James

haar hartsvriendinnen
Dinnetje, Naftje, Nadinneke

De famlies Van neylen en Verbist.




