Ik heb een mooi leven gehad,
Geluk in de liefde voor vele jaren en
geluk met mijn kinderen en mijn kleinkinderen.

Liefdevol nemen we afscheid van
mMmevrouw

# Christiane Boel

echtgenote van de heer Pierre Barbier

geboren te Antwerpen op 28 mei 1947,
zachtjes van ons heengegaan thuis, omringd door
haar gezin te Ekeren op 9 augustus 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Christiane tijdens de uvitvaartdienst
in de Sint-Theresiakerk, Waterstraat 16 te Ekeren
op woensdag 14 augustus 2024 om 10v.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op de

begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Familie Barbier - Boel

p.a. Rouwcentfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet daf je in mijn hart altijd blijft voortbestaan.

Van Pierre, lise, Veerle en Heidi met de woorden van Clouseau

Christiane leeft verder in de harten van:

Pierre Barbier
haar echtgenoot

llse Barbier en Dirk Raeymaekers
Lukas
Stijn
Veerle Barbier en Steve Cammaerts
Sarah en llyas
Eline
Heidi Barbier en Ramon Tijssen
Jordi en Chris
Daniél
haar kinderen
en kleinkinderen

Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Boel en Barbier.

Bijzondere dank aan alle vrienden, buren, familie,
haar huisarts dr. Marjon Willems voor de grotfe steun,

meelevende en deskundige ondersteuning.




