Geniet met volle teugen
Geniet zoals het komt
Geniet zo lang het duurt
Geniet zo lang het kan

Morgen is het misschien voorbij ...

Liefdevolle herinnering aan

Jos Aerts

Jos Babycham
De nonkel Jos
geboren te Kapellen op 2 juni 1940,

zachtjes van ons heengegaan in RVT Christine
te Ekeren op 11 augustus 2024.

We hebben in infieme kring afscheid genomen.

Nonkel Jos,

De herinneringen
zullen blijven bestaan
Als een kostbare schat,
voor altijd in ons hart
Peter & Astrid

Bijzondere dank aan het
voltallige team van RVT Christine
voor de goede zorgen en het
warme medeleven.







