
Liefdevol nemen wij afscheid van

Philippina ‘Flipke’ 
Hanssens

weduwe van Franciscus Mous

geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 24 maart 1923, 

van ons heengegaan in GZA Sint-Jozef

 te Mortsel op 21 maart 2023.

Familie Flipke Hanssens
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van Flipke tijdens een samenkomst

op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat, 

op dinsdag 28 maart 2023 om 14u, 

alwaar de asverstrooiing plaatsvindt.

Rustpunt BegRafenissen - geRt VeRhaeRt

www.geRtVeRhaeRt.Be - 03 501 00 02

Flipke leeft verder in de harten van:

Erik en Martine Mous - Leers

 Lindsey

 Kenny en Elisabeth

haar zoon, schoondochter 

en kleinkinderen

Ons ma, ons bomma, ook al was ze oud van jaren, 

we hebben haar steeds jong ervaren, 

jong van hart en jong van geest, 

haar leven is heel mooi geweest.

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. Thomas Dubois,

de thuisverpleging Sarah en Olivier, haar poetshulp

Karin, het voltallige team van GZA Sint-Jozef en het

 personeel en de medebewoners van Romanza

 voor de goede zorgen en steun.


