Als je verdrietig bent, kijk dan diep in je hart. En je zal zien
dat je weent om wat je vreugde bracht.

Liefdevol nemen wij afscheid van ons moeke

%nneke fl/an 6[6/@ /_g’ZOQCk

weduwe van Henri Haemelinck

geboren te Antwerpen op 27 maart 1926 en
van ons heengegaan in het bijzijn van haar familie

in WZC Aalmoezenier Cuypers te Stabroek op 24 juli 2024.

Wij nemen in intieme kring afscheid van haar.

Familie Tinneke Van den Broeck

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Tinneke leeft verder in de harten van:

Jeannine en Claude Haemelinck - Gaumier
Christel en Erik Gaumier - Devriendt
Laura Devriendt en Ivan Janssens de Varebeke

Haar schatje Dito #

FrankT Haemelinck en dierbaren

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. Verhaert,
de thuisverpleging en het voltallige team
van WZC Aalmoezenier Cuypers
voor de hartverwarmende zorgen en begeleiding.

De voorzijide toont een schilderij van Tinneke, ons moeke,
een blijvende herinnering aan haar artistieke geest.




