Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Liefdevol nemen we afscheid van

Rita Van Tilborgh

echtgenote van Francgois Janssens

geboren te Kapellen op 23 april 1964,
zachtjes van ons heengegaan in Coda Hospice
te Wuustwezel op 14 juli 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Rita tijdens de afscheidsviering
in Rouwcentfrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen
op zaterdag 20 juli 2024 om 10u.
Mogelikheid tot condoleren vanaf 2u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.

Familie Janssens - Van Tilborgh

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Rita leeft verder in de harten van:

Francois Janssens
haar echtgenoot

Naomi en Harm
Nathanael
Joeri
haar kinderen en kleinzoon

Maria Van Ginneken
haar moeder

Vera T en Peter Van Tilborgh - Boiy
Kinderen en kleinkinderen
haar zus en schoonbroer

Annie en Luc Janssens - De Weerd
Kinderen en kleinkinderen
haar schoonzus en schoonbroer

De families Van Tilborgh, Janssens, Van Ginneken
en Verhoeven.

Bijzondere dank aan de voltallige teams van UZA, AZ Klina
en Coda, en aan dr. Vercammen voor de goede zorgen
en het warme medeleven.




